Karin
v Op 14 jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in aanraking met yoga, door een artikel
d in een weekblad. Ik naar de bibliotheek om boeken hierover te zoeken.

Dit was in de jaren 70 en yoga was toen nog vrij onbekend.Toen ik 20 was ben ik in
Amsterdam gaan wonen. Voor die tijd was ik er al vaker geweest en had al enige mensen

leren kennen. De eerste week dat ik er woonde werd ik mee gevraagd naar de Kosmos om
een hatha yoga les te volgen bij Hans Wesseling.

Vanaf die tijd heeft yoga altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld.

Elke week naar hatha yoga les en daarna filosofie les. Wat er ook gebeurde in mijn leven,
elke week naar les.

Enkele jaren later ben ik begonnen aan de opleiding tot hatha yoga docente. Voor de
opleiding dienden we enkele werkstukken te maken en waarin we ons vrij mochten uiten.
In deze periode ben ik begonnen met collages maken.

De collages zijn voor mij een afspiegeling en een uiting van gebeurtenissen in mijn leven
en de wereld die ik om me heen zag.

De boeken die ik op 14 jarige leeftijd uit de bibliotheek haalde waren trouwens

van bovengenoemde hartha yoga docent.

Hoe wonderlijk kan het gaan.
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